
Het “Bomenbos” 

Het is inmiddels alweer ruim 1 jaar geleden dat een verpauperde oude tennisbaan in Haelen 

een nieuwe bestemming kreeg. Misschien opgeschrikt door klimatologische veranderingen 

stond CO2-bestrijding ook bij de gemeente Leudal hoog op de agenda en besloot vergeten 

gebieden te gaan bebossen. Na de verwijdering van sintels en gravel en een enorme vracht aan 

gezonde aarde is er een klein paradijsje ontstaan aan de Houtrustlaan. Verborgen tussen de 

oude eiken ontwikkelt zich momenteel een bijzonder park met ruim 90 soorten bomen en een 

weelde aan planten en grassen die volop in bloei staan. Doorsneden door graspaden en de 

aanwezigheid van enkele houten zitbanken, vogelgeluiden, vlinders, insecten is hier de “rust” 

van de Hout”rust”laan te vinden. Geen tennisballen meer die rondvliegen maar vleermuizen en 

zwaluwen die hier heel veel eten uit de lucht plukken. Voor deze laatste gevleugelde soort zou 

de gemeente Leudal misschien een “bouwvergunning” kunnen afgeven want de huisvestings-

mogelijkheden voor deze vogels zijn bijzonder slecht. Oude landbouwschuren zijn er niet 

meer maar daarvoor hebben ze inmiddels de zgn. “zwaluwtil” ontworpen en waar zelfs subsidie 

voor is te krijgen. Het zou een aanwinst zijn om de zwaluw weer een beetje terug te krijgen 

ook al is dit aan de rand van het dorp met 

de supermarkt vóór de “Til”.  

Maar er zijn nog meer gevleugelden die 

het park in wording hebben gevonden. 

De putter, bonte vliegenvanger, 

boomklever en niet te vergeten de 

appelvink zijn al vaste gasten. Merels 

vinden naarstig slakken en de mol is 

ondergrond al aardig bezig. Met de groei 

van de bomen zal ook het voedselareaal gaan 

toenemen in het bomenbos. 

Nachtvorst heeft dit jaar helaas de 

Amandelboom ontdaan van haar notengroei 

maar zo is de natuur. Want in de winter 

kunnen we zeker de staartmezen verwelkomen in diverse Berkensoorten.   

Een grote verrassing in het bomenbos is de “Paulownia”. Nu nog klein maar zeer herkenbaar 

aan haar grote bladeren. Deze schitterende boom staat direct vooraan rechts bij de ingang en 

dankt zijn bekendheid aan haar bijzondere “blauwe” bloeiwijze. Nu nog niet maar hopelijk gaan 

we dit volgend jaar al zien. Maar de pracht en praal van deze boom zal pas met jaren 

zichtbaar worden en de vorst niet gaat dwarsliggen. Dus geduld! 

Naar de toekomst gekeken zullen we nog veel kunnen gaan genieten van alles dat er groeit 

bloeit in wat bij de opening “Bomenbos” is gaan heten maar feitelijk gewoon een “Arboretum” 

of “Bomentuin” is. Ofwel  een verzameling van levende bomen en struiken in een (grote) tuin of 

een park. Het woord arboretum stamt van het Latijnse “Arbor', boom. 
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