
 

In memoriam:  MART BERGS 

 

 

 

De Dorpsraad Haelen werd in augustus 2018  weer nieuw leven ingeblazen. Mart was 

volgens onze gegevens sedert februari 2019 lid. 

Hoe hebben wij (Koos, Idie, Fiet, Frans, Marly en René, de huidige leden van de Dorpsraad) 

hem in de afgelopen jaren leren kennen. 

Mart hield zich in de Dorpsraad met diverse zaken bezig. Hij was vanaf 2021 onze 

penningmeester en had zich heel enthousiast voor deze functie opgegeven. Wij heel blij, 

want niemand van ons zag zich deze taken uitvoeren, terwijl hij zich vol overgave op deze 

taken stortte. Hij hield dan ook kritisch toezicht op de uitgaven, zeker toen ons saldo steeds 

meer naar het 0 punt daalde. Toen René bij de Dorpsraad kwam kreeg hij gelukkig 

ondersteuning op het gebied van presenteren van financiële spreadsheets, want dat hadden 

we wel nodig om de juiste informatie te verstrekken aan de Gemeente om de gebruikelijke 

subsidie te krijgen. 

Daarnaast was Mart lid van de werkgroep groen/verfraaiing Haelen, samen met Frans en 

Marly. Hij had een belangrijke rol in het realiseren van aankopen/ophangen kerstarmaturen, 

plaatsen kerstbomen bij de kerk, plaatsen, beplanten plantentorens en beplanten/ophangen 

plantenhangers.  



Ook was Mart vaak aanwezig, actief of als toeschouwer, bij zowat alle activiteiten die er in 

ons dorp plaatsvonden, zoals bv. bij de “kom op de soep” bijeenkomsten op zondag in de 

Horst; kaartavonden in het Trefcentrum; De herdenking van oorlogsslachtoffers,  de 

Sinterklaasintochten in ons dorp; De kermisactiviteiten in ons dorp tijdens de Pinksteren, die 

gericht waren op verschillende doelgroepen inwoners; verkeersregelaar bij diverse 

activiteiten, want daar wist hij ook veel van en hij kende veel mensen in dit wereldje. 

Mart had ook de nodige contacten bij de Gemeente. Of het nu ging over waar we de 

kerstarmaturen en plantenhangers mochten plaatsen in Haelen of het lenen van de 

plantentorens van de Gemeente. Hij regelde het allemaal en wist de juiste mensen bij de 

Gemeente te vinden of sterker nog hij kende ze al. Hij had de contacten met de firma die de 

kerstarmaturen leverde en regelde met hen het plaatsen en afhalen hiervan. Hij  hielp ook 

enthousiast mee met het regelen en plaatsen van de kerstbomen bij de kerk. Hij wist, samen 

met Frans,  altijd wel de juiste vrijwilligers te vinden die meehielpen met dit project, of het 

nu de oude garde was die deze klus vroeger klaarde, of de nieuwe lichting met Johan 

Reijnders (en zijn kinders) voorop, Jos voor het technische en de gebroeders Geelen die met 

de tractor de bomen brachten. Mart had ook goede contacten met de eigenaar van de 

oliebollenkraam op het plein voor het oud Gemeentehuis, zodat we telkens op oliebollen 

werden getrakteerd als we met de klus bezig waren om de kerstbomen op te zetten. Kortom 

het was altijd wel een gezellig gebeuren. 

Als het weer tijd was om voor de planten te zorgen voor in de plantentorens, of naderhand 

de plantenhangers, gingen we altijd op bezoek bij Hub Verhaag, tuincentrum in Ell. Bij Hub 

voelde Mart zich helemaal thuis. Hij nam vaker vlaai mee die wij bij Hub met een heerlijk 

kopje koffie in zijn zaak nuttigden. Hub zorgde dan op zijn beurt dat bij het volgende bezoek 

de vlaai klaar stond, want wij moesten ieder jaar toch meermaals zaken met hem bespreken. 

Maar zoals blijkt was dit contact toch meer dan zakelijk. Kortom een warm vriendschappelijk 

contact. 

Op de momenten dat we in het dorp bezig waren met het beplanten van de plantentorens, 

zag je ook dat Mart makkelijk contacten legde met voorbijgangers en graag een praatje met 

ze maakte. Hij kende ook al veel mensen in  het dorp, dat viel mij telkens op als ik met hem 

door het dorp liep om bv. te kijken waar de plantenhangers moesten worden opgehangen. 

Veel mensen die hem aanspraken of die hij aansprak. In het afgelopen jaar zijn we zelf 

begonnen om de plantenhangers te beplanten en op te hangen (hetgeen voorheen door een 

professioneel bedrijf werd geregeld). Mart had hierdoor veel overleg met Johan, die vooral 

zorg droeg voor het ophangen en onderhouden van de plantenhangers. Hun veelvuldig 

overleg zorgde ook hier weer dat er een fijne vriendschap ontstond. 

We hebben regelmatig overleg gehad met ons werkgroepje en eventuele vrijwilligers. Mart 

was er altijd bij. Soms kwam hij op zijn nieuwe fiets, waar hij erg blij mee was en hij zorgde 

dan ook dat zijn fiets veilig achter de poort werd gestald.  

Zoals blijkt heeft Mart veel contacten opgebouwd in Haelen. Het is duidelijk dat hij gemist 

gaat worden in ons Haelens dorps-gebeuren! Of het nu bij Lian in het Trefcentrum is of dat 

het bij de vergaderingen en werkgroep bijeenkomsten is of de aankleding binnen het dorp, 

hij laat een lege plek achter, want hij had gewoon veel interesse in alles wat er in ons dorp 

gebeurde. We zullen bij veel toekomstige activiteiten nog vaak denken: was Mart er nog 

maar! Dat weten wij zeker! 


